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Phát biểu với các thành viên của các Nhóm đồng nghị và các Cơ quan Tham gia Thượng Hội 

đồng, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV kêu gọi mọi người hãy khiêm nhường như người thu thuế trong 

dụ ngôn Tin Mừng và tìm kiếm sự hiệp nhất giữa những căng thẳng trong Giáo Hội. 

Trong Thánh lễ mừng Năm Thánh của các Nhóm Công Nghị và các Cơ quan Tham gia tại Vương 

cung thánh đường Thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã mời gọi tất cả những người tham 

dự hãy suy ngẫm về “mầu nhiệm Giáo Hội”. Ngài nhắc nhở rằng Giáo Hội không chỉ đơn thuần là 

một tổ chức tôn giáo với các hệ thống phẩm trật và cơ cấu. Đúng hơn, Giáo Hội là “dấu chỉ hữu 

hình của sự hiệp nhất giữa Thiên Chúa và nhân loại”, nơi Thiên Chúa quy tụ mọi người lại với 

nhau như một gia đình hiệp nhất trong tình yêu. 

Thông qua việc suy ngẫm về ý nghĩa của sự hiệp thông Giáo Hội – được Chúa Thánh Thần tạo 

dựng và gìn giữ – Đức Giáo Hoàng giải thích rằng chúng ta có thể bắt đầu hiểu được các nhóm 

công nghị và các cơ quan tham gia là gì. 

“Chúng thể hiện những gì diễn ra trong Giáo hội, nơi các mối quan hệ không đáp ứng một cách lý 

lẽ của quyền lực mà là lý lẽ của tình yêu”, ngài nhấn mạnh, đồng thời nhấn mạnh rằng điều quan 

trọng nhất trong cộng đồng Kitô giáo là đời sống thiêng liêng. 

Tình yêu là quy tắc tối cao 



Trên hết, Đức Giáo hoàng Lêô XIV kêu gọi tất cả những người tham dự hãy nhớ rằng tình yêu là 

quy tắc tối thượng trong Giáo hội. “Không ai được kêu gọi để thống trị; tất cả đều được kêu gọi 

để phục vụ”, ngài giải thích, “Không ai bị loại trừ; tất cả chúng ta đều được kêu gọi để tham dự.” 

Thánh lễ Năm Thánh dành cho các Nhóm Thượng Hội đồng và các Cơ quan Tham gia (@Vatican 

Media) 

Vì vậy, tất cả chúng ta được kêu gọi cùng nhau tìm kiếm toàn bộ chân lý. Lời mời gọi “cùng nhau” 

này nhắc lại lời kêu gọi hiệp thông trong Giáo hội. Nhắc lại lời của vị tiền nhiệm, Đức Giáo hoàng 

Phanxicô, trong sứ điệp Mùa Chay cuối cùng của Ngài, Đức Thánh Cha đã suy ngẫm về ý tưởng 

“cùng nhau bước đi”. Vị Giáo hoàng người Argentina nhấn mạnh rằng “các Kitô hữu được kêu 

gọi đồng hành với người khác, chứ không bao giờ như những lữ khách đơn độc.” Cùng nhau 

nhưng đơn độc 

Đức Giáo Hoàng Lêô nhấn mạnh, lời kêu gọi cùng bước đi chính là điều mà người Pharisêu và 

người thu thuế trong dụ ngôn Phúc Âm đã bỏ lỡ. Tuy cùng ở một nơi, họ lại chia cách và không 

giao tiếp với nhau. “Cả hai đều đi cùng một con đường, nhưng họ không cùng bước đi. Cả hai đều 

cầu nguyện với Chúa Cha, nhưng không phải là anh em và không có điểm chung nào.” 

Đức Giáo Hoàng giải thích sự chia rẽ này trước hết xuất phát từ thái độ của người Pharisêu, khi 

lời cầu nguyện của ông, “dù dường như hướng về Chúa, nhưng thực chất chỉ là một tấm gương 

để ông nhìn vào, biện minh và ca ngợi chính mình.” Ông cảm thấy mình cao trọng hơn người thu 

thuế và coi thường người này. Vì vậy, ông tập trung vào bản thân hơn là vào mối quan hệ với 

Chúa và với tha nhân. 



Đức Giáo Hoàng Lêô cảnh báo, điều này có thể xảy ra trong cộng đồng Kitô giáo. Khi cái tôi lấn át 

cộng đồng, dẫn đến chủ nghĩa cá nhân, khiến cho các mối quan hệ chân chính và huynh đệ trở 

nên bất khả thi. Điều này cũng có thể xảy ra khi ai đó nghĩ rằng họ tốt hơn những người khác. 

Nhưng, ngài nói tiếp, thay vì tập trung vào người Pharisêu, chúng ta nên nhìn vào người thu 

thuế. Sự khiêm nhường của ngài nhắc nhở chúng ta rằng trong Giáo hội, tất cả chúng ta đều cần 

Chúa và cần nhau. Chúng ta cần lắng nghe, yêu thương và vui hưởng việc cùng nhau bước đi vì 

Chúa Kitô thuộc về những người khiêm nhường. 

Hiệp nhất giữa căng thẳng 

Đức Giáo hoàng Lêô nhấn mạnh rằng các nhóm công đồng và các cơ quan tham gia là hình ảnh 

của Giáo hội sống trong sự hiệp thông với nhau. Lắng nghe Chúa Thánh Thần với tinh thần đối 

thoại, huynh đệ và can đảm nói lên sự thật, chúng ta có thể đáp lại lời mời gọi cùng nhau bước đi 

tìm kiếm Thiên Chúa. 

Đức Giáo hoàng giải thích rằng bằng cách mặc lấy tâm tình của Chúa Kitô, chúng ta mở rộng 

không gian Giáo hội để nó trở nên đồng tâm và chào đón. Với cách tiếp cận này, chúng ta có thể 

sống tự tin giữa những căng thẳng trong Giáo hội - hiệp nhất và đa dạng, truyền thống và mới 

mẻ, thẩm quyền và tham gia. 

Đức Thánh Cha lập luận: “Vấn đề không phải là giải quyết chúng [những căng thẳng] bằng cách 

quy chúng về nhau, nhưng là để chúng được Chúa Thánh Thần thanh tẩy, để chúng có thể được 

hài hòa và hướng đến một sự phân định chung”. Các thành viên của các nhóm Thượng Hội đồng 

và các cơ quan tham gia đều hiểu rằng sự phân định của Giáo hội đòi hỏi sự tự do nội tâm, sự 

khiêm nhường, cầu nguyện và tin tưởng. Nó không bao giờ chỉ là ý kiến của một người. Đức Giáo 

hoàng Lêô XIV kêu gọi tất cả những người hiện diện hãy mơ ước và dám xây dựng một Giáo hội 

khiêm nhường hơn, “cúi mình rửa chân cho nhân loại; một Giáo hội không xét đoán như người 

Pharisêu xét đoán người thu thuế, nhưng trở thành một Giáo Hội biết chào đón tất cả mọi 

người”. 


